
 

Missie 
 

Kinderopvang ’t Eekhoorntje is een 

warm nest waar iedereen (kinderen, 

ouders en medewerkers) kan uitgroeien 

tot de beste versie van zichzelf. Ieder 

mens, hoe klein ook, is uniek. 

Wij willen elk kind zijn eigen talenten, 

zijn eigen identiteit laten ontwikkelen. 

Je krijgt hier de kans om vol 

vertrouwen te proberen en te leren, de 

wereld te ontdekken met respect voor 

elkaar en de omgeving, wetende dat 

er altijd armen klaar staan om je op te 

vangen. 

 

 

(zelf)Vertrouwen 

Kinderen krijgen de ruimte om te spelen, te 

ontwikkelen binnen een veilige, geborgen 

omgeving. Ze krijgen rijke ontplooiings-

kansen die inspelen op de 4 ervarings-

gebieden (ik en de ander, lichaam en beweging, 

communicatie en expressie, verkennen van de 

wereld) en de verschillende 

ontwikkelingsdomeinen (motoriek, sociaal-

emotioneel, verstandelijk, spelen) 

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel 
kan – Pippi Langkous’ 

Samen 

Opvoeden doen we samen. Samen willen 

we het beste voor elk kind. We staan klaar 

voor alle ouders, we gaan in dialoog, 

ondersteunen waar nodig en gaan samen 

op zoek naar oplossingen.  We slaan waar 

nodig de brug naar externe experten en 

ondersteuners en werken samen met andere 

diensten en voorzieningen. 

We verbinden, we zorgen voor 

ontmoetingskansen tussen ouders, kinderen 

en medewerkers. 

‘Opvoeden doen we samen, met respect voor elkaar’ 

Diversiteit en duurzaamheid  

Respect voor diversiteit. Iedereen is 

welkom in de opvang. Alle 

kinderen, gezinnen en medewerkers 

voelen zich hier veilig. 

Respect voor een duurzame 

samenleving. We nemen als 

opvang weloverwogen keuzes op 

ecologisch vlak, zoals gezonde 

voeding, het zorgvuldig omspringen 

met energie, het verkleinen van de 

afvalberg en kiezen voor duurzame 

materialen. 

‘Opvoeden met respect voor mens, dier en 
milieu. 

Één team 

Onze opvang bestaat uit één team van 

medewerkers, elk met hun eigen talenten,  

die bereid zijn te leren van en met elkaar, 

de kinderen en de gezinnen. 

Als opvang bieden wij onze medewerkers 

groeikansen en hebben we aandacht voor 

hun welbevinden en betrokkenheid. 

‘Alleen ga je sneller, samen ga je verder’ 

Buiten Spelen 

Door buiten te spelen leren 

kinderen de wereld rondom hen te 

ontdekken, ‘bewondering en 

verwondering’ , het stimuleert 

fantasie en creativiteit. 

Door onze unieke locatie in het 

groen kunnen wij kinderen elke 

dag laten rennen, spelen, ravotten 

en klimmen…  

‘Er bestaat geen slecht weer, enkel slechte 
kledij.’ 


